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Fire Stress Team
Traumapsycholoog Erik de Soir plantte 30 jaar geleden in de 
brandweerkazerne in Leopoldsburg het eerste zaadje van het Fire 
Stress Team (FiST). Intussen zijn er in heel Vlaanderen antennes die 
hun collega’s steunen en leren omgaan met een schokkende interventie. 
“Iedereen heeft een breekpunt, alleen weten we niet wanneer.”

H
et lijkt nu een evidentie voor brand-
weermannen om te praten over je ge-
voelens, maar dat was het in februari 
1993 zeker niet. “Ik was toen verbon-
den aan het militair ziekenhuis”, zegt 
Erik de Soir, FiST-supervisor. “Na de 

belegering van Sarajevo, de plunderingen in Kin-
shasa, de genocide in Rwanda, ... werd pijnlijk 
duidelijk dat er niets was om militairen op te van-
gen. Ik werkte daar als militair psycholoog een 
model voor uit, maar intussen was ik ook ambu-
lancier/brandweerman in Leopoldsburg. De link 
was snel gelegd, want ook zij worden vaak met 
vreselijke dingen geconfronteerd en konden bege-
leiding gebruiken.”

Het lijkt me niet eenvoudig om dat te introduce-
ren in een macho-wereld als de brandweer?

“Ik ben begonnen met een uiteenzetting met een 
totaal foute naam: ‘traumatische ervaringen bij de 
brandweer’. Helemaal verkeerd gekozen, want zo 
sluit je onmiddellijk een aantal geesten. Je zag col-
lega’s denken: ‘Traumatische gebeurtenissen? Bij 
brandweerlui? Die hebben dat toch niet nodig? 
Die zijn daar toch voor opgeleid?’ De toenmalige 
brandweercommandant verwachtte een lijst met 
de brandweerlui die hij best niet meer in de eerste 
uitruk kon zetten, maar daar was het natuurlijk 
niet voor opgericht.”

Waar dan wel voor?
“Vroeg of laat kan iemand het moeilijk krijgen 
met een interventie en dan is daar aandacht voor. 
Daar draait FiST om. Daarom ook de leuze ‘It’s 
OK to be not OK’, want ooit krijgen we iets niet 
meer uit ons hoofd.”

Als brandweermannen uit het kleine Leopolds-
burg zijn jullie wel snel in de media geraakt.

“Klopt. De eerste ramp waarbij ik betrokken 
raakte, was de Swittelbrand in Antwerpen tijdens 
de jaarwisseling 1994/1995. Via het militaire zie-
kenhuis werkte ik in het brandwondencentrum.  
Daarna volgde in 1996 de kettingbotsing in Naza-
reth, een vliegtuig dat neerstortte in Oostende, de 
kettingbotsing in Rekkem. Via de brandweer en 
de hulpdiensten boden we aan om met de brand-
weerlui en medische hulpdiensten een soort nabe-
spreking te doen.”

Allemaal buiten Limburg?
“Je probeert medestanders te krijgen over het hele 
land en pas als het erg genoeg is komt er aandacht 
voor. Ik heb allemaal spectaculaire voorbeelden 
aangehaald, maar de kern van het verhaal zit ook 
in het dagelijkse leed van twee ambulanciers die 
vertrekken en terugkeren van een dramatische in-
terventie. Als je daar geen oog voor hebt, zitten 
mensen na een tijdje op hun tandvlees. Voor een 
ramp is er altijd genoeg aandacht, maar voor de 
dagelijkse interventies is dat wel wat anders. In die 
tijd boden we vanuit Limburg hulp aan bij dra-
ma’s over het hele land. De eerste reacties waren 
altijd hetzelfde: ‘Oei, er is ook begeleiding voor de 
brandweer.’ Nu is het omgekeerd. Als er geen be-
geleiding is, zijn de mensen verontwaardigd.”

FIST begon in Leopoldsburg, maar hoe werd dat 
op de brandweerkazerne in Lommel opgepikt?

Jan Jorissen, zone-commandant van de Hulpverle-
ningszone Noord-Limburg: “We zijn halfweg de ja-
ren 90 begonnen. Die eerste debriefing herinner ik 
me nog exact. Een baby was verbrand in een auto. 
De moeder - die bij de klap uit de auto was geslin-
gerd - kroop terug in het brandende voertuig. Ik 
trok die vrouw weg en bluste haar met een schuim-
blustoestel. Na die interventie hebben we Erik een 
eerste keer gevraagd voor een debriefing.”

En?
In het begin werd dat bij de anciens redelijk nega-
tief onthaald. Ze hadden zoiets van ‘Allez, ga je 
allemaal watjes van ons maken? Wat is dat? Wij 
hebben daar toch ook tegen gekund. Dan moet 
iedereen dat maar kunnen.’ En het klopt wat ze 
zeggen. Je kan er negen keer tegen kunnen, maar 
de tiende keer krijg je toch een forse klap. Wat als 
er dan niemand is om je te helpen? We wilden op 
een andere manier met collega’s omgaan, maar 
dat heeft wel wat tijd nodig gehad. Als iemand het 
moeilijk heeft, moeten we er voor elkaar zijn en 
daar helpen die debriefings heel hard mee.”

Heb je dat zelf ook ervaren?
“Op mijn eerste dag haalde ik een jonge vrouw uit 
de auto. Het was heel simpel: ga maar mee en doe 
maar. Alleen kon ik achteraf niet bevatten dat ze 
zomaar ‘de draad doorknipten’. Dat was zo con-
fronterend voor mij. Als ik daar de volgende dag 
een vraag over stelde, was het antwoord: ‘Je leert 
dat, je raakt dat gewoon’. Er was geen aandacht 
voor en dat vond ik meteen niet correct. Gelukkig 
hadden we kort daarna met Erik een expert die we 
er altijd bij konden roepen. Hij was een pionier die 
toch wel op weerstand stootte. Gelukkig bewijzen 
sommige dingen zich door de tijd en zien mensen 
er ineens de meerwaarde van.”

Hoe werkt FiST?
Sanne Hendriks, FiST-coördinator van de Hulpver-
leningszone Noord-Limburg: “Na een melding op 
de hoofdpost volgen de dispatchers een handlei-
ding. Afhankelijk van een aantal voorwaarden be-
slissen zij of het FiST best wordt ingeschakeld. Ter 
plaatse kunnen officieren of bevelvoerders ook de 
inschatting maken of FiST aangewezen is.”

Wat zijn de maatstaven?
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Erik de Soir

Traumapsycholoog
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Mireille Maes

“Achter die uniformen zitten 
mensen van vlees en bloed”

”Daar hebben we heel lang naar gezocht, omdat het 
heel subjectief is. Het gaat immers om emoties. We 
hebben geprobeerd om een lijst te maken: een onna-
tuurlijk overlijden, kinderen, ongevallen met meer-
dere doden, … . Rampen krijgen sowieso meer aan-
dacht, maar we wilden er zeker ook de kleinere in-
terventies bij. Onze antennes spelen daarin een 
belangrijke rol, als een soort van voelsprieten. De 
antennes stellen een vijftal vragen en beslissen ver-
volgens of die mensen worden samengebracht. Dat 
kan met enkel de brandweer, maar ook met alle be-
trokken disciplines. Op zo’n psychologische debrie-
fing worden dan alle puzzelstukjes gelegd, onlangs 
gebeurde dat nog na het gezinsdrama in Pelt.”
Jan Jorissen: “Veel interventies halen de media 
niet, maar hakken er evenzeer in. Een ambulan-
cier maakte in een nacht drie dode baby’s mee. De 
antennes zeggen dan: ‘Hey man, jij hebt wel een 

zware nacht gehad. Potverdikke.’ Op die manier 
geef je aan dat ze ergens terechtkunnen. FiST is 
niet de therapie om een trauma te verwerken, 
maar is wel een eerste fase om een trauma te voor-
komen. Iemand met een trauma wordt zo ook ge-
detecteerd. Als het niet goed gaat, wordt hij of zij 
doorverwezen.”

Staat FIST nog voor nieuwe uitdagingen? 
Jan: ”Agressie tegen hulpverleners. Vroeger be-
stond dat niet, maar dat heeft een enorme impact. 
Onze mensen voelen zich niet helemaal veilig, 
maar ze aanvaarden het alsof het erbij hoort. Die 
laatste drempel zorgt ervoor dat veel problemen 
onder de oppervlakte blijven. Wat we zien, is het 
topje van de ijsberg. Als iemand dan toch breekt, 
blijkt die al heel veel meegemaakt te hebben. Ze 
antwoorden mij dan: ‘er wordt toch niks mee ge-
daan’. Onze mensen doen hun best om burgers te 
helpen en ze kunnen het plaatsen dat iemand wil 
ventileren als hij of zij een dierbare heeft verloren. 
Maar dat is nog wat anders dan schelden of spu-
wen. Het is al gebeurd dat iemand roept van ‘hey, 
ik weet je wel te vinden’, omdat onze naam op ons 
uniform staat. Op Facebook vinden ze dan waar 
onze mensen wonen en plots staan ze daar voor de 
deur. Zoiets draag je mee en dat komt geweldig 
bedreigend over. Als je dat te veel meemaakt, dan 
haak je af. Dat is niet goed, want we hebben onze 
mensen nodig om de hulpverlening te verzekeren.”

Is er voor deze problematiek een draaiboek?
Sanne: “We werken eraan. Zo vragen meer en 
meer brandweermensen en ambulanciers om hun 
naam op hun uniform te verwijderen. Daarom 
nog eens: het is niet oké om agressief uit de hoek 
te komen. We hebben er in sommige situaties be-
grip voor, maar het raakt en heeft impact. Achter 
die uniformen zitten mensen van vlees en bloed.”

“Rampen 
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maar we 
wilden er 
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kleinere 

interventies 
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Sanne Hendriks
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Noord-Limburg

“Onze mensen 
kunnen het 
plaatsen dat 
iemand wil 

ventileren als 
hij of zij een 

dierbare heeft 
verloren. Maar 
dat is nog wat 

anders dan 
schelden of 

spuwen”
Jan Jorissen

Zone-commandant van 
de Hulpverleningszone 

Noord-Limburg

Na het gezinsdrama in Pelt werd een psychologische debriefing georganiseerd.
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